
MIJN VERHAAL: 
De kinderen van de school de Reuzenpoort lopen al jaren mee met de 
Reuzenstoet. Maar nog nooit met een eigen reus. In 2023 vonden de directie 
en het oudercomité het de hoogste tijd voor verandering. Zo ben ik er 
gekomen. Ik maakte een hele evolutie door: ik ben opgegroeid in een streng, 
koud en kil weeshuis waar de poort altijd op slot was. Eenmaal groot, wilde 
ik het volledig anders doen: ik wilde een poortwachter worden die de poort 
net altijd openhoudt! Ik kwam terecht in een schooltje niet zo groot, maar 
reuzefijn! Dankzij mijn bouwers ben ik wie ik nu ben: iemand die de poort 
openhoudt voor iedereen: groot, klein, rijk, arm, kleur, geloof of geaardheid, 
maakt niet uit, iedereen is altijd welkom!

WOONPLAATS:
Basisschool De Reuzenpoort in hartje Borgerhout

HOOGTE/LENGTE/BREEDTE: 
H: 4m - B: 2,4m

IK BESTA UIT:
Staal, hout, papier-maché, bloem, houtlijm, acrylhars, verf en regenboogstof.

ZO BEWEEG IK ME VOORT: 
Al rijdend op 4 wielen, met de hulp van mijn trouwe Reuzenpoorthelpers.

PETER/METER: 
Het oudercomité De Reuzenouders. 

MIJN HOBBY’S:
Taekwondo, de favoriete sport van de leerlingen. 

HIER BEN IK HEEL GOED IN:
Mensen een goed gevoel geven. Ik zeg altijd “jij mag er zijn”. 

DIT VIND IK NIET LEUK:
Mensen die vooroordelen hebben over een ander.

DIT MAAKT ME BLIJ:
Het Poortreuslied,.

MIJN DIERBAARSTE BEZIT: 
Mijn poortsleutels.

ALS IK EEN MENSKE WAS, DAN ZOU IK
Wensen dat mijn benen langer waren, want ik zou de vergezichten enorm 
missen. 

EEN LEUK WEETJE OVER MIJ: 
Ik zie er steeds een beetje anders uit, want mijn hoofd wordt jaarlijks 
herschilderd door de leerlingen.

ZO WIL IK HERINNERD WORDEN:
Als de reus waar iedereen zich welkom bij voelde.

REUS REUZIN

KINNEBABA DOLFIJN

MIJN BOUWERS

BASISSCHOOL 
DE REUZENPOORT

NAAM

DE POORTREUS
°2023

MIJN BOODSCHAP VOOR DE REUSKENS

Blijf vooral jullie fijne zelf  
en hou nooit op met dansen!


