
MIJN VERHAAL: 
Lang, lang geleden, in het jaar 1893, werkte ik in de kaarsenfabriek  
‘Den Bougie’, in de Bleekhofstraat. Het land stond toen in rep en roer, 
duizenden mensen gingen de straat op om te strijden voor hun recht om te 
stemmen. Ook ik voelde me geroepen om deel te nemen aan deze betoging.
Helaas liep de situatie uit de hand toen de politie op bevel van de 
burgemeester op de menigte schoot. Er vielen vijf doden en tientallen 
gewonden. Maar ondanks deze tragische gebeurtenis bleven we vastberaden 
en hielden we vol. Onze acties bleken succesvol. Uiteindelijk stemde de 
Belgische regering in met ons verzoek om het algemeen stemrecht in te 
voeren. Het was een prachtige overwinning voor het volk en het markeerde 
het begin van een nieuwe tijd in België. Mijn bouwers maakten mij  
als symbool van deze strijd!

WOONPLAATS:
Laatst gesignaleerd in de Zomerfabriek.

HOOGTE/LENGTE/BREEDTE: 
H: 3m - basis: 1m op 1m

IK BESTA UIT:
Ijzer voor het geraamte en hout voor de bekleding.

ZO BEWEEG IK ME VOORT: 
Op wielen, getrokken door twee begeleiders.

PETER/METER: 
Fons Geeraerts, de erevoorzitter van de partijafdeling en ereschepen  
van de stad Antwerpen.

MIJN HOBBY’S:
Kaarsen maken, dat is eigenlijk al wat ik kan.

DIT VIND IK NIET LEUK:
Zelf in brand schieten én afbranden tot op de grond.

DIT MAAKT ME BLIJ:
Een beetje water in hete omstandigheden.

MIJN DIERBAARSTE BEZIT: 
Het vlammetje op mijn hoofd.

ALS IK EEN MENSKE WAS, DAN ZOU IK
Minder roken.

EEN LEUK WEETJE OVER MIJ: 
Ik dacht eerst met een echte vlam te paraderen, maar dat bleek een iets  
te groot risico, vandaar mijn gouden hoofddeksel.

ZO WIL IK HERINNERD WORDEN:
Als een zachtaardige, (soms te) warme maar rechtvaardige reus. 

MIJN BOODSCHAP VOOR DE REUSKENS:
Blijven groeien – mijn kaars is uit…

HIER BEN IK HEEL GOED IN

Smelten, in brand schieten  
en stemrecht forceren.
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